
  

De kritische zin van mensen aanwakkeren, niet eenvoudig, tenzij je met vragen werkt. 
Maar als je wil overtuigen krijg je (bijna) altijd de averechtse reactie. 
 
In die zin heb jij misschien het idee dat het je nooit zal lukken. 
Dat dacht je maar. Je moet het verhaal van Loek eens lezen. 
 
Loek is een dame waarvan je zou zeggen, die kan dat nooit. Ze zegt vaak: “Hoe is het 
toch mogelijk dat mensen zo blind kunnen zijn!” en “Als ze het nu nog niet 
doorhebben…” Kortom, geen voorbeeld van geduld met de mensen die zich nooit vragen 
lijken te stellen en alles maar gelaten over zich heen laten komen. Niet de beste houding 
natuurlijk als je mensen op een zachte manier toch wil aanzetten tot nadenken. Anders 
gezegd, Loek is zowat de “slechtste kandidaat” om deel te nemen aan wake-up 
evenementen.  
 
En toch…. 
 
Hier haar verhaal: 
 

 

“....Ik besloot om met Christian mee te gaan naar het Autosalon. 
Oorspronkelijk met het bescheiden plan om gewoon als morele 
supporter te fungeren, want vroegere ervaringen hebben mij geleerd dat 
ik me beter afzijdig hou omdat ik steevast in de val trap van "willen 
overtuigen". 
Maar na enkele gesprekjes tussen Christian en bezoekers gadegeslagen 
te hebben, en zelf nog maar weer eens vast te stellen dat het kleine 
scenario goed werkte, waagde ik me er toch weer zelf aan. 
Eerst nog onder het wakende oog van Christian zelf met als testpubliek 
twee hardwerkende dames in het frietkraam, en toen dat naar 
tevredenheid verlopen was, ben ik zelf de wijde wereld (nu ja, in dit geval 
dus de boulevard voor de Heizel) ingetrokken. 
Door me goed aan het voorgenomen stramien te houden, kwam ik niet 
langer in de verleiding om zelf commentaar te beginnen geven. 
Het hielp daarbij ook dat ik kon ervaren hoe mensen in de loop van het 
gesprekje toch soms verrassend goed bleken open te staan voor een 
andere visie en eigenlijk nog graag het foldertje in ontvangst namen met 
interessante en leerrijke linken naar media waarvan ze waarschijnlijk nog 
nooit gehoord hadden. 
Het mooie van deze methode vind ik dat we werkelijk niets meer doen 
dan vraagjes stellen waar niemand iets op tegen kan hebben, niemand 
wordt er ook kwaad om en iedereen antwoordt erop zoals hij of zij dat 
wil. En toch heb je kans dat er een denkproces op gang komt, dat je 
misschien iets losmaakt dat sluimerend aanwezig was maar waarmee tot 
nu toe nog niets gedaan werd. 
Overigens wil ik er toch ook zeker bijzeggen dat mensen over het 
algemeen heel vriendelijk zijn en sommigen waren zelfs blij met het 



praatje en waardeerden ook het initiatief, wat toch echt wel 
hartverwarmend is! 
Het zou erg leuk zijn om de volgende keer zoiets te kunnen doen met 
méér enquêteurs. Zo komen we gemakkelijker in een positieve "flow", 
wordt het publiek vast nog nieuwsgieriger en zullen ze misschien, wie 
weet, zichzélf nog komen aanbieden als respondenten! 
Als jij dus ook wel iets voelt voor deze vorm van sensibilisering, aarzel 
dan niet en ga ook eens mee op pad met Christian! “ 
 

Dank je, Loek voor je levenskracht en inzet! Christian 
 
 

Welkom, jij ook, bij de eerste gelegenheid.  
www.infotools.be zie knop Activiteiten ! 
 
 
Hier zie je Loek bezig, vanaf min 8  
Op YouTube : reportage autosalon Christian Van Mechelen 

http://www.infotools.be/

